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Uitgelicht 
In dit deel van “Geef deze gezichten een naam” willen we Maas 
Bokhorst uitlichten.  
 

Maas werd op 13 mei 1869 geboren in 
Garderen uit het huwelijk van 
Hendrikus Bokhorst en Gerritje van 
Aller. 
 
Maas trouwde op 13 juli 1894 in 
Putten met Hendrikje van Eikenhorst. 
Zij was een dochter van Muin van 
Eikenhorst en Karolina Gerritsen. 
 

Van Maas hebben we 2 pasfoto’s waarbij hij door 4 personen werd 
herkend. 
 
Wagenmaker 
Maas Bokhorst was wagenmaker, net als zijn vader. Na het huwelijk 
betrokken ze de wagenmakerij aan de Achterstraat in Putten. Als je 
vanaf de weg kijkt bevond de woning zich rechts van de tegenwoordige 
Gereformeerde Kerk. Ten minste, ik neem aan dat daar een 
wagenmakerij zat omdat hier in 1842 ook al een wagenmaker woonde. 
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In 1933 werd de wagenmakerij te 
koop gezet. Maas was op dat 
moment 64 jaar en mogelijk was 
dit de reden voor verkoop. De 
vrouw van Maas overleed enkele 
jaren eerder, in 1931, dat zal 
wellicht ook meegespeeld hebben 
in de overwegingen. 
 
In 1934 is de woning en 
bijbehorend perceel verkocht aan 
de Coöperatieve Landbouw 
Vereeniging. In de Harderwijker lezen we “Daar het pakhuis en de 
malerij momenteel te klein zijn zal waarschijnlijk op het aangekochte 
terrein een nieuw pakhuis met malerij worden gebouwd. We 
vermoeden, dat hierdoor de Achterstraat weer wat zal opknappen.” 
Dit nieuwe pakhuis en malerij werd al in 1935 in gebruik genomen. In 
1957 werd het vernieuwd en uitgebreid en was in de volksmond 
bekend als “de Boerenbond”. 
 
Brandweer 
Maas is vele jaren lid geweest van de vrijwillige brandweer in Putten. 
Al in 1906 wordt melding gemaakt dat hij de functie brandmeester 
heeft. Een brandmeester “had de functie van leidinggevende. Hij was 
verantwoordelijk voor het aansturen van de brandweerploeg, het 
coördineren van de brandbestrijding en het organiseren van oefening 
en training voor de vrijwilligers. De brandmeester moest ook zorgen 
voor de operationele gereedheid van de brandweermiddelen”. 
 
Dat het uitvoeren deze taak niet altijd vlekkeloos verliep lezen we in de 
Harderwijker van 6 juli 1923: 
“Gisteren – Donderdag – avond kwart voor acht werd ons dorp weder 
eens opgeschrikt door brandgeroep. In het huis van den heer B. de 
Bruin in de Kerkstraat, was op zolder in de verpakking van lampeglazen 
e.d. brand ontstaan. Hoe en waardoor is onbekend. Door spoedig 



toegeschoten hulp van omwonenden gelukte het de brand in den 
aanvang te stuiten. Ondertusschen werd winkelvoorraad en meubilair 
door rappe handen uit het huis gedragen. Jammer dat er geen 
voldoende leiding was, want er is veel beschadigd aan glas- en emaille 
werk. 
De brandspuit arriveerde te laat op het terrein van den brand. Men kon 
de sleutel van het brandspuithuis niet vinden! Althans zo verzekerde 
men ons. De spuit gaf nog even water, doch de vlammen waren toen 
reeds gedoofd. 
De eigenaar was afwezig en zijn oudste zoon eveneens. Dank zij het 
beleidvol optreden van een buurvrouw en eenige anderen werd de 
voorraad kruit en patronen die op den zolder waren, bijtijds naar 
beneden en naar buiten gebracht.” 
 
Over de genoemde B. de Bruin lees je meer in deel 75 van “Geef deze 
gezichten een naam”. 
 
Het brandspuithuis dat hier wordt aangehaald bevond zich onderaan 
de toren van de Oude Kerk. Op het moment van schrijven van dit 
artikel wordt op diezelfde plek bouwwerkzaamheden verricht. In 
opdracht van de Gemeente Putten moet daar een “expositieruimte 
voor brandweerattributen” komen. Ik neem aan dat daar onder andere 
een brandweerspuit zal worden tentoongesteld. Wellicht zelfs degene 
waar Maas Bokhorst destijds mee heeft gewerkt. 
 
Rond 1930 kreeg Maas een onderscheiding voor 25 jaar trouwe dienst 
bij de vrijwillige brandweer. In het boekje “Kent u ze nog… de 
Puttenaren” van G. Huisman vinden we een foto van deze 
aangelegenheid. Maas zit op de voorste rij, te herkennen aan de baard. 
 



 
 
Begin 1935 nam Maas afscheid van de brandweer. In de Harderwijker 
lezen we “den brandmeester M. Bokhorst, van wien na ruim 30 jarigen 
dienst op hartelijke wijze afscheid werd genomen”. 
 
Overlijden 
Maas Bokhorst overleed op 28 mei 1950 in Putten in de leeftijd van 81 
jaar. Hij ligt begraven op de Oude Algemene Begraafplaats aan de 
Engweg in Putten in graf 305. Een grafsteen is helaas niet meer 
aanwezig. 


