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Uitgelicht 
In dit deel van “Geef deze gezichten een naam” willen we Aartje 
Tomassen uitlichten.  
 

Aartje werd op 1 mei 1865 geboren in 
Putten uit het huwelijk van Cornelis 
Tomassen en Teunisje van der Velde. 
 
Van Aartje hebben we 2 pasfoto’s 
waarbij ze door 3 personen werd 
herkend. 
 
Aartje trouwde op 28 december 1888 
in Putten met Jan Kleijer. Hij was een 
zoon van Reijer Kleijer en Lijsje van 

Surksum. Aartje is de oma van mijn vader en is mijn overgrootmoeder.  
 
Hoge Eng 
Na het huwelijk betrok het jonge echtpaar een kleine woning aan de 
rand van Putten, aan de Waterweg. Lang hebben ze daar niet gewoond 
want na ruim twee jaar verhuizen ze naar de Brijstroetweg 1. Ook daar 
woont het echtpaar krap twee jaar voordat er wederom verhuisd 
wordt. Ditmaal trekken ze in bij de ouders van Aartje, aan de 
Stenenkamerseweg. Deze woning lag dicht bij de spoorlijn en werd 
tijdens de tweede wereldoorlog gebombardeerd. 
 
Na 33 jaar in een kamerwoning aan de Roosendaalseweg gewoond te 
hebben lukt het eindelijk om een eigen woning te betrekken. Op een 
stuk grond aan de Hoge Engweg werd een woning gebouwd. Van mijn 
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vader begreep ik dat mijn opa (de zoon van Aartje) meehielp bij het 
metselen van het huis. 
 
Op de onderstaande foto zie je mijn overgrootouders, Jan Kleijer en 
Aartje Tomassen. Ze staan voor het huis aan de Hoge Engweg 8. Het 
huis werd “de birk” (de berk) genoemd. 
 

 
 



Deze woning, al dan niet in z’n oorspronkelijke vorm, heeft er zo’n 94 
jaar mogen staan waarna het in 2017 ten prooi viel aan de sloophamer. 
Eén van de twee grote beuken, die voor de woning stonden, staat er 
nog steeds en herinnert de oplettende voorbijganger eraan dat hier 
ooit een huis heeft gestaan. 
 
Herkent u de vrouw op deze foto? 
In 1941 overleed Jan Kleijer, de man van Aartje. Een oom vertelde mij 
ooit dat Jan twee zilveren oorbellen in zijn oor droeg die tegen elkaar 
klingelden tijdens het lopen (hij meende zich dat geluid nog te kunnen 
herinneren, “je heurde hem dan zo an kommen lopen”). Deze oorbellen 
hadden als doel om de begrafenis te bekostigen mocht hij plotseling 
komen te overlijden. Het frappante is dat ik van hem geen graf heb 
kunnen vinden. 
 
Aartje heeft nadien nog zo’n zeven jaar in de woning aan de Hoge 
Engweg gewoond waarna ze in huis werd genomen bij een dochter, 
Lijsje Kleijer, aan de Knapzaksteeg. Een oom omschreef het als volgt: 
“Giesoom en Lijsjemeu, die hen opoe zo veur op de transportfiets ‘ezet, 
en ze hen heur opehoald en heur in huus ‘eneumen”. 
 
Toen Aartje overleed vond Lijsje een 
foto in een Bijbel die Aartje had 
achtergelaten. Over die foto heb ik in 
“De Graver” van september 2017 een 
artikel geschreven met de titel: 
“Herkent u de vrouw op deze foto?”. Op 
dat moment kon ik niet met zekerheid 
zeggen om wie het ging maar 
ondertussen is duidelijk geworden dat 
het de moeder van Aartje Tomassen 
was, Teunisje van der Velde. 
 



Met oma op de foto 
Mijn vader heeft geen herinneringen aan zijn oma, hij was nog jong 
toen zij overleed. Destijds is er wel een foto van hen samen gemaakt. 
Achter het ouderlijk huis aan de Krommestraat, waar mijn vader 
geboren is, staat hij glunderend met een kip in zijn handen. Oma zit 
ernaast op een stoel en maakt het plaatje compleet met een 
vriendelijke glimlach. 
 

 
 
Overlijden 
Aartje Tomassen overleed op 24 september 1952 in Putten in de 
leeftijd van 87 jaar. Ze ligt begraven op de Oude Algemene 
Begraafplaats aan de Engweg in Putten in graf 1007. Een grafsteen is 
helaas niet meer aanwezig. 


