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Uitgelicht
In dit deel van “Geef deze gezichten een naam” willen we Catrina
(Kaatje) Berendina Zwart uitlichten.

Catrina werd op 10 februari 1871
geboren in Putten als eerste kind uit
het huwelijk van Gerrit Zwart en
Maria Antonia Buitenhuis. Zij
overleed op 6 januari 1965 in Putten
op 93-jarige leeftijd.

Van Catrina hebben we 2 pasfoto’s
waarbij ze door 7 personen werd
herkend.

Catrina trouwde op 7 november 1902 met Hermanus Zwart. Hij was
een zoon van Dirk Zwart en Theodora Hendrica Gerarda Peters die
sinds 1882 een tapvergunning hadden

voor een café aan de straatweg naar 1
Harderwijk genaamd “Het Roode
Hert”.

Eind 1902, begin 1903, nam
Hermanus, samen met Catrina, de
werkzaamheden in het café over en
werd het huis met adres A 7 hun
woon- en werklocatie.
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Het Roode Hert

In het boekje “Kent u ze nog... de Puttenaren” van G. Huisman vinden
we een prachtige foto van café “Het Roode Hert”. Catrina en
Hermanus poseren voor de ingang van de uitbaterij.

In het raam boven de voordeur staat “Vergunning H. Zwart A 16”.

Dat laatste sloeg op het adres. De omnummering van adres A 7 naar A
16 vond plaats tussen 1910 en 1920 waarmee we deze foto in die
periode kunnen dateren (Hermanus overleed in 1919).

Dat het cafébezoek niet altijd zonder kleerscheuren verliep (zodra er
overdaad aan drank in het spel was) lezen we in de Harderwijker
Courant van 3 februari 1904.

“PUTTEN. Woensdagmorgen verlieten eenige bezoekers het café Het
Roode Hert en geraakten al spoedig, onder den invlioed van Bachus,
handgemeen. Weldra zag men den een met volle lengte de aarde



meten en een ander pogingen in het werk stellen om langs een anderen
weg dan den gewonen het café binnen te gaan, wat ten gevolge had,
dat een der vensterruiten brak. Een en ander veroorzaakte een heele
opschudding en oploop, daar in de nabijheid een erfhuis zou gehouden
worden en de daar aanwezige kijkers gebruik maakten van dit gratis
toegiftje.”

Hermanus overleed op 29 april 1919 waarna Catrina het café eerst
alleen, en later met haar zoon Dirk, voortzette.

Het café gesloopt

Op de volgende foto zien we rechts op de voorgrond het café terwijl
we de tegenwoordige Harderwijkerstraat in kijken. Links stond het
Puttertje.

Je kunt hier ook goed zien dat het café in het verlengde van de
Harderwijkerstraat stond. Dat vormde een obstakel toen men het
voornemen had om de Harderwijkerstraat door te trekken richting
Voorthuizen.



Als gevolg van die plannen werd het café in 1939 afgebroken om plaats
te maken voor de Nieuweweg (later hernoemd naar
Voorthuizerstraat).

Ode aan het hert

Op ongeveer de plaats waar café Het Roode Hert gestaan heeft staat
tegenwoordig het kunstwerk “Ode aan het hert” van Marjan Heijmans
dat op 23 juni 2010 feestelijk werd onthuld. Navraag bij de kunstenares
leert ons dat er geen verband is tussen het kunstwerk en het café.
Toch mag ik u uitnodigen eens met een andere blik naar het kunstwerk
te kijken als u de eerstvolgende keer langs deze rotonde komt. Wellicht
denkt u dan u dan met mij: “Ode aan café Het Roode Hert”.

Een nieuw café
AR Terwijl het oude café
werd gesloopt werd door
zoon Dirk aan de
Garderenseweg een
nieuw café gebouwd.
Deze kreeg ook de naam
“Het Roode Hert” en
stond op de locatie waar
nu Chinees restaurant
Paradijs staat. Dit pand
was geen lang leven
beschoren en werd
tijdens de razzia op 2
oktober 1944 in brand

- gestoken. Op de foto
hiernaast zien we Dirk Zwart bij de ruine van zijn café. In het
Gedenkboek Putten 1944 vinden we op pagina 315 een illustratie van
hoe het pand er oorspronkelijk uitgezien heeft.




Uit de as herrezen

In 1949 werd begonnen aan de wederopbouw van het café en deze
bleef tot juni 1965 in het bezit van Dirk Zwart, waarna het van eigenaar
wisselde.

In het Veluws Nieuwsblad van 3 juni 1965 lezen we daarvan het
volgende:

“We moeten heel wat jaren teruggaan om de naam Zwart als
caféhouder niet meer aan te treffen. Traditiegetrouw kwam er steeds
in het Rode Hert een familielid met de familienaam Zwart. Nu echter
heeft de heer D. Zwart zijn zaak overgedaan aan de heer G. Schut, een
oud-Puttenaar...”

En zo kwam er een einde aan een lange geschiedenis van de familie
Zwart en café “Het Roode Hert”.

Op de volgende foto zien we het café uit die periode. Als je het met het
huidige pand vergelijkt is er nagenoeg niets veranderd.




Overlijden

Catrina overleed op 6 januari
1965 op 93-jarige leeftijd en
ligt, samen met haar man,
begraven op de Oude
Katholieke Begraafplaats aan
de Brinkstraat. Haar zoon
Dirk met zijn vrouw liggen
naast haar begraven.

Op hun grafsteen staat: “Hier
rusten onze dierbare ouders.
Hermanus Zwart en Catrina
Berendina Zwart-Zwart.
R.I.LP.”




